
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

03 augustus 2025  Voorganger: Ds. H. Klaassens 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

DIENST DER VOORBEREIDING 

 

Intochtslied (staande) Psalm 84 Nieuwe Psalmberijming 

 

1.Hoe lief heb ik uw woning, HEER! 

Verlangend vraag ik telkens weer 

daar uw nabijheid te ervaren. 

In de beschutting van uw huis 

zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 

zij nestelen bij uw altaren. 

Gelukkig wie daar dag aan dag 

bij U woont en U prijzen mag. 

 

2. Gelukkig wie gesterkt in U 

als pelgrims door het hier en nu 

blijven verlangen naar uw wegen. 

Zij weten wie hen helpen zal: 

zelfs in het uitgedroogde dal 

daalt zegen op hen neer als regen. 

Verfrist mogen zij verder gaan; 

straks komen zij in Sion aan 

 

Bemoediging en groet (staande) 

 

Voorganger: De Heer zij met u  

Gemeente:  ook met u zij de Heer.  

Voorganger:: Onze hulp is in de naam van de Here God  

Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger::  die trouw blijft tot in eeuwigheid  

Gemeente:  en die ons leven dag aan dag draagt.  



Voorganger::  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader; de 

Zoon en de Heilige Geest.  

Gemeente:   Amen. 

 

Drempelgebed 

 

Lied NLB 1005: 1,2,3,4,5 Zoekend naar licht 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Gebed voor de nood van de wereld (Kyriëgebed) 

Lied: 301h. 

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Loflied NLB 981: 1,2,3,4,5 Zolang er mensen zijn 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

gebed om de opening van het Woord 

 

Lezing Kolossenzen 1:24-2:10 

 

Lied NLB 906: 1,5,8 God is tegenwoordig 

 

God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

 

Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven, 

adem van ons aardse leven. 

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 

zee, ik ga in U ten onder. 

Ik in U, / laat mij nu 

vallen in den blinde, 

U slechts zien en vinden. 

 

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

Prediking 

 

Lied NLB 578: 1,2,6 o kostbaar kruis 

 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

 

 

 



Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijns Heren Christi dood. 

Al wat ik anders noemen zou 

is niets bij dit mysterie groot. 

 

De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 

 

Gebeden en Onze Vader 

 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied (staande) 

 

Een lied van verwondering (melodie LvdK 466 Als God mijn God maar voor mij 

is, tekst A. Bronswijk) 

 

Wij leven van verwondering 

en uit een diep vermoeden, 

dat in en om ons leven heen, 

een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is dat ons draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God ons leidt ten goede. 

 

Wij leven dwars door vragen heen, 

met tere zekerheden, 

dat ondanks vóór- en tegenspraak, 

hier kwetsbaar wordt beleden, 

dat er een hand is die ons draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God deelt in ons heden. 

 

 

 

 

 



Wij leven het mysterie uit, 

de waarheid, ongemeten, 

dat al ons denken bovenuit, 

in ons een heel diep weten, 

weet dat een hand ons leven draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten. 

 

Zegen (staande) 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Thuis gekomen uit het ziekenhuis: Mw. E. Tangenberg-Santing, Zwarteweg. 

 

Voor wie pijn lijden, ziek zijn of moe door alles wat er gebeurt, bidden wij. 

Omdat de dagen zwaar en moeizaam kunnen zijn. Dan kan de werkelijke 

aandacht van een ander je er weer even doorheen trekken. Laten we ons open 

stellen om voor iemand die ander te kunnen zijn met een gebed wat ik vond van 

Bénédicte Lemmelijn: 

 

Dank U, God, 

gewoon om deze nieuwe dag. 

Alles ontvouwt zich 

met de dauw van de ochtend. 

 

Wie zal ik zien vandaag, 

wat zal ik horen, 

naar wie zal ik luisteren? 

 

Help me, Heer, 

om in mijn zien 

ook echt te kijken, 

laat mijn spreken, 

voor wie pijn heeft, 

helend zwachtelen zijn. 

 

Kom Gij in mij, 

door mij, met mij, 

Kom Gij vandaag 

met mij mee. 

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in de 

consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen 

of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. G. Reuvekamp 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. E.Tangenberg, Zwarteweg. 

 

 



Startzondag 2025 

Het komende seizoen starten we weer met een 

gezamenlijke startzondag/startweekend. 

Zaterdag 6 september wordt er een gezamenlijke 

barbecue georganiseerd bij de Eben Haëzer kerk in 

Klazienaveen. En op zondag 7 september is er een gezamenlijke kerkdienst in 

deze kerk in Klazienaveen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Kijk! Laat je 

verrassen door het werk van Gods Geest’.  

Op zaterdag 6 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht. 

HET WERK VAN GODS GEEST kunnen we al zien in de prachtige 

samenwerking binnen Kerken met Vaart. Daarom zou het fijn zijn als iedereen 

ook nu samenwerkt en als gemeentelid iets mee neemt, bijvoorbeeld een 

(zelfgemaakte) salade, saus of iets dergelijks, zodat we door samen te werken 

kunnen barbecueën, samen eten en ontmoeten.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en de 

barbecues. Voor degene die geen vlees eet, (graag even melden), dan zorgen we 

voor een vervanger. Het zou mooi zijn dat we als gemeenteleden voor de rest 

zorgen. 

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, geen probleem u bent ook dan 

uiteraard van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 6 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur bij de 

Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we op prijs. Hiervoor zal bij de barbecue 

een giftenbus staan. 

Tijdens het koffiedrinken ligt in de zaal een intekenlijst. 

Graag opgeven voor 1 september 

 

Zondag 10 augustus. 

Voorganger: Ds. D. Sonneveld. 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

